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8-10 jaar

l
Gesprek: Op welk moment wist
koning Salomo welke vrouw de echte
moeder was? Hoe kwam dat?

Als twee mensen iets verschillends zeggen, kan
het moeilijk zijn om te ontdekken wie er gelijk
heeft. Waar kun je dan op letten?

p
Spel: ‘Is het waar?’ Ieder kind vouwt een
papier in twee helften. Op de ene helft
schrijven ze iets over henzelf dat waar is,

op de andere helft iets dat niet waar is.
Als iedereen klaar is, mag één kind als
koning(-in) plaatsnemen op de troon. Om de
beurt verschijnen de kinderen voor de troon en
lezen ze een van de twee uitspraken voor. Kan
de koning(-in) ontdekken of het waar is wat ze
zeggen?

s
Creatief: Koning Salomo was een
wijze, rijke en machtige koning. De
kinderen verzinnen zelf een verhaal

met koning Salomo in de hoofdrol. Wat maakt
hij mee en wat doet hij allemaal?

11-12 jaar

l
Gesprek: Op welk moment wist
koning Salomo welke vrouw de echte
moeder was? Hoe kwam dat?

Hoe zou het zijn als je moet rechtspreken
tussen mensen? Lijkt het de kinderen moeilijk?
Lijkt het hen leuk?

p
Spel: Ook vandaag kunnen er allerlei
problemen zijn waar mensen een oplos-
sing voor zoeken. Schrijf een aantal

problemen op kaartjes, stop ze in een pot
en laat de kinderen er om de beurt één
uithalen. Bespreek met elkaar hoe dit
probleem kan worden opgelost. (Bij een
grote groep kunt u kleine groepen maken
die samen een probleem bespreken.)
De problemen kunnen zijn:
• Je loopt met drie mensen ergens naartoe.
Het begint te regenen. Er is één paraplu,
die groot genoeg is om met twee mensen
onder te schuilen.

• Je bent met een groepje van vier. Eén
van de vier spreekt alleen Engels. Van
de andere drie zijn er twee die vrij goed
Engels spreken, de vierde spreekt geen
woord Engels.

• Je hebt de nieuwe bal van je vriend per
ongeluk kwijt gemaakt. Je hebt
zelf een bal die erop lijkt, maar die is wel
wat ouder.

• In de kerk zit iemand op de plek waar jij
vaak zit.

• Tijdens de kerkdienst wordt een lied
gezongen dat jij niet mooi vindt. Jij kent
zelf een ander lied dat je graag wilt zingen.

Vertelling 8–12 jaar

Een wonderkoning
Koning Salomo kan alles.
Nou, niet alles misschien… maar toch wel veel.
Hij is de rijkste mens op aarde.
Hij is ook de slimste mens op aarde.
En misschien ook wel de knapste, want ze zeggen dat hij wel duizend vrouwen heeft.
Hij laat schitterende gebouwen bouwen, en hij schrijft ook nog eens prachtige 
gedichten. En tussendoor lost hij de ingewikkelde problemen op van de mensen uit 
het volk.

Op een dag komen er twee vrouwen bij hem.
De één heeft een kind vast. 
‘Voorzichtig met MIJN kind’, zegt de ander, die er vlak achter loopt en kind het liefst 
uit haar armen wil trekken.
‘Het is niet jouw kind, het is mijn kind’, zegt de eerste.
‘Míjn kind’, verbetert de tweede.
‘Wat is er aan de hand?’ vraagt de koning. 
De vrouw die het kind niet vasthoudt, legt het uit: ‘Wij wonen in hetzelfde huis. We 
hadden allebei een kind, maar haar kind is gestorven. Dat is ontzettend verdrietig 
voor haar. Maar nu heeft ze mijn kind gepakt. Ze zegt dat het dode kind van mij is en 
het levende van haar.’
‘Zo is het ook’, zegt de andere vrouw.
‘Nietes!’ 
‘Welles!’

De wijze koning heft zijn handen. Er verschijnt een glimlachje om zijn mond. ‘Tja…’, 
zegt hij. ‘Dat is een ingewikkeld probleem. Misschien… moeten we het kind in twee
stukken delen. Dan hebben jullie allebei de helft.’
De ene vrouw slaat een hand voor haar mond. ‘Dat kunt u niet menen!’ roept ze.
‘Mij best’, zegt de ander. ‘Liever een half kind dan geen kind.’
‘O nee’, zegt de ene vrouw, die driftig met haar hoofd schudt. ‘Nooit. Het kind mag 
geen pijn gedaan worden. Dan heb ik zelfs nog liever dat het naar haar gaat!’
Nu weet de koning genoeg. ‘De vrouw die niet wil dat het kind pijn gedaan wordt, is 
de moeder’, zegt hij. ‘Voor de andere vrouw is het heel verdrietig: haar kind leeft niet 
meer. Maar dit is de waarheid, dit is eerlijk.’
Even later staan de vrouwen weer buiten. En de koning? Die gaat verder met gedichten 
schrijven en paleizen bouwen en rijkdommen verdienen en nog heel veel meer. Want 
deze koning kan bijna alles. 

Mattijs Weegenaar
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